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FOSSATO  

DI VICO

Assisi kan vanuit het noorden (La Verna) of vanuit het zuiden 
(Greccio) worden bereikt of het is mogelijk om één route te 
volgen van La Verna tot Rome. 

U bent er klaar voor om in de voetsporen van Franciscus van 
Assisi te treden, maar u weet nog niet wat u te wachten staat? 
Om u bij uw reis te helpen, geven we u adviezen over hoe u de 
verschillende wandeletappes het beste kunt verdelen, maar 
u bent natuurlijk vrij om de afstanden en het vertrekpunt naar 
behoefte te veranderen; tenslotte zijn het de wandelaars die de 
wandeling maken.

Waar mogelijk hebben we een aantal teksten geplaatst die 
verbonden zijn met de belangrijkste plaatsen uit het leven van 
Sint-Franciscus. We hopen dat ze een inspiratiebron vormen en 
u tijdens uw reis vergezellen. 

Voorbereiding 
van  
de reis 

 La Verna - Pieve Santo Stefano   
 (Toscane) 

Lengte: 	 15 km
Hoogteverschil: 	 + 257 / - 959  m
Moeilijkheidsgraad: 	 medium

DE STIGMATA VAN SINT-FRANCISCUS IN LA 
VERNA 

“Hoog op de rots, die Tiber scheidt en Arno, 
schonk Kristus hem het allerlaatste zegel, 
dat sinds, twee jaren nog, zijn leden droegen” 
(Dante’s Goddelike Komedie (vertaald door 
Christinus kops), Dante, Paradijs, hst. XV, 
vv.106-108) 

La Verna (Ar)

  De plaatsen van Franciscus: 
a 	 het heiligdom van La Verna 

  Pieve Santo Stefano (Toscane) -  
 Sansepolcr o (Toscane) * 

Lengte: 	 36 km
Hoogteverschil: 	 + 1132 / - 1510  m
Moeilijkheidsgraad: 	 moeilijk

* de lange route kan korter worden gemaakt 
met alternatieve routes. Schrijf ons op info@
viadifrancesco.it

DE BEKERING VAN DE DRIE ROVERS IN 
MONTECASALE 

Drie gevaarlijke rovers kwamen aan de poort 
van het klooster van Montecasale om brood 
en wijn vragen. De gardiaan las ze de les en 
stuurde ze weg. Toen de Heilige Franciscus 
terugkwam in het klooster en van het 
gebeurde op de hoogte werd gebracht, zei hij: 
“Welnu, omdat je in strijd met de naastenliefde 
en met het heilig evangelie van Christus hebt 
gehandeld, gebied ik je in naam van de heilige 
gehoorzaamheid nu meteen deze zak brood 
die ik gebedeld heb en deze kruik wijn te 
nemen, en die rovers vliegensvlug over bergen 
en door dalen achterna te gaan totdat je hen 
gevonden hebt. Je geeft hun uit mijn naam dit 
brood en deze wijn, vervolgens kniel je voor 
hen neer en verontschuldig je je nederig voor 
je wrede gedrag. En je zegt namens mij dat ze 
voortaan geen kwaad meer moeten doen...”  
(Fioretti, hst. XXVI, vertaald door Linda 
Pennings) 

San Sepolcro (Ar)

  De plaatsen van Franciscus: 
b Hermitage van Cerbaiolo 
c Hermitage van Montecasale 

 Gubbio - Biscina 

Lengte: 	 22,8 km
Hoogteverschil: 	 + 520 / - 500 m
Moeilijkheidsgraad: 	 moeilijk

FRANCISCUS EN DE WOLF VAN GUBBIO 

En na de preek zei Franciscus: Luister, mijn 
broeders: broeder wolf, die hier voor u staat, 
heeft me op zijn erewoord beloofd vrede met 
u te willen sluiten en u op geen enkele wijze 
ooit nog kwaad te doen, als u belooft hem elke 
dag zijn nodige voedsel te geven. Ik sta ervoor 
in dat hij zich strikt aan dit vredesverbond zal 
houden. (Fioretti – 1852, vertaald door Linda 
Pennings) 

Gubbio (Pg)

  De plaatsen van Franciscus:
9 Kerk van Caprignone 

10 	 Ex-abdij van Vallingegno 
11 	 Hermitage van Sint-Petrus in Vigneto 

 Biscina - Valfabbrica 

Lengte: 	 15,2 km
Hoogteverschil: 	 + 420 / - 360 m
Moeilijkheidsgraad: 	 medium

Valfabbrica (Pg)

  De plaatsen van Franciscus:
12 	 Kerk van Coccorano 
13 	 Kerk van Santa Maria Assunta

 Sansepolcr o - Citerna  
 (Toscane - Umbrië) 

Lengte:	 13 km
Hoogteverschil:	 + 150 / - 100 m
Moeilijkheidsgraad:	 gemakkelijk 

FRANCISCUS IN CITERNA  

“Neem, neem, duivel, wat van jou is”. Meteen 
werd die armzalige vrouw weggenomen en in 
de lucht opgeheven en niemand zag haar ooit 
nog» (La Franceschina - G. Oddi, 1474, vol. I, 
p. 422) 

Citerna (Pg) 

	De plaatsen van Franciscus: 
1 Klooster Santissimo Crocifisso en Santa 

Maria  
2 	 Kerk en klooster van Sint-Franciscus 

  Citerna - Città di Castello 

Lengte: 	 18,7 km
Hoogteverschil: 	 + 630 / -700 m
Moeilijkheidsgraad: 	 moeilijk

FRANCISCUS IN CITTA’ DI CASTELLO  
Zodra de mensen uit de omgeving hoorden dat hij 
langskwam, stroomden mannen en vrouwen, jong 
en oud, dan ook toe om hem te kunnen zien, en pro-
beerden ze in hun grote verering hem aan te raken 
en zijn hand te kussen. En omdat hij zijn handen 
niet voor de devote menigte kon weghouden, hield 
hij ze, ondanks het verband dat de wondtekenen 
bedekte, ook nog bedekt met zijn mouwen en stak 
hij alleen zijn vingers uit om die te laten kussen. 
(Fioretti, vertaald door Linda Pennings) 

Città di Castello (Pg)

	De plaatsen van Franciscus:
3 	 Kerk van Sint-Franciscus 
4 	 Casa Salamacchi 
5 	 Hermitage Buonriposo  

  Città di Castello - Pietralunga * 

Lengte: 	 31 km
Hoogteverschil: 	 +1071 / - 808  m 
Moeilijkheidsgraad: 	 moeilijk

* de lange route kan korter worden gemaakt 
met alternatieve routes. Schrijf ons op info@
viadifrancesco.it

FRANCISCUS EN DE NATUUR 

Wees geprezen, mijn Heer, door onze 
zuster, moeder aarde, die ons voedt en 
leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, 
bonte bloemen en planten. 
(Zonnelied Sint-Franciscus van Assisi) 

 Pietralunga - Gubbio 

Lengte: 	 26,2 km
Hoogteverschil: 	 + 651 / - 712 m
Moeilijkheidsgraad: 	 moeilijk

FRANCISCUS IN GUBBIO 

...Toen de zoon van Petrus van Bernardone, 
achtervolgd door zijn vader, onterfd en 
bijna naakt Assisi verliet en geleid door de 
Voorzienigheid de weg naar Gubbio nam, 
kwam hij aan in een toestand die men zich kan 
voorstellen na de verschillende lotgevallen van 
die reis… (Vita prima - Thomas van Celano, 
Eerste levensbeschrijving) 

Gubbio (Pg)

  De plaatsen van Franciscus:
6 	 Kerk van Sint-Franciscus Fondaco  

van de Spadalonga) 
7 	 Kerk van Sint-Franciscus van de  

vrede en van de bouwvakkers 
8 	 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van  

de overwinning 

 Valfabbrica - Assisi  

Lengte: 	 14 km
Hoogteverschil: 	 + 550 / - 330 m
Moeilijkheidsgraad: 	 medium

DANTE BESCHRIJFT ASSISI, 
GEBOORTEPLAATS VAN FRANCISCUS 

En op die helling, waar hij minder steigert, rees 
voor de wereld eens ‘n zon, zo gloeiend als 
ge uit de Ganges de aardse soms ziet stijgen. 
O hij die van dit oord verlangt te spreken, 
ze g’ niet Ascesi, ‘t zou te scamel klinken; 
“Zonsopgang” en niet anders moet het heten. 
(Dante’s Goddelike Komedie (vertaald door 
Christinus Kops) - Dante Alighieri, Paradijs, 
zang XI) 

Assisi (Pg) Buurtschap  
Santa Maria degli Angeli  

  De plaatsen van Franciscus:
21 	 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van de 

engelen 

Assisi (Pg)

  De plaatsen van Franciscus:
22 	 Hermitage van de Carceri
23 	 Abdij van San Benedetto al Subasio  
24 	 Sint-Franciscusbasiliek  
25 	 Sacro Convento (Hoofdklooster)  
26 	 Oratorium van de pelgrims i 
27 	 Kerk van Santa Maria Maggiore 
28 	 Bisschoppelijk paleis  
29 	 Kathedraal van San Rufino o 
30 	 Kerk van San Damiano  
31 	 Basiliek van Santa Chiara 
32 	 Chiesa Nuova (Nieuwe kerk)  
33 	 Oratorium van San Francesco Piccolino 
34 	 Kerk van San Pietro  
35 	 Bos van Sint-Franciscus  
36 	 Casa Gualdi (Huis van Gualdi) 
37 	 Heiligdom van Santa Maria di Rivotorto  
38 	 Kerk van Santa Maria Maddalena  
39 	 Kerk van de heilige drie-eenheid 
40 	 Minervatempel (Kerk van Santa Maria 

sopra Minerva) 

 Assisi - Nocera Umbra -  
 Bagnara di Nocera  

Lengte: 	 32 km
Hoogteverschil: 	 + 1349 / - 1192 m 
Moeilijkheidsgraad: 	 moeilijk

DE LAATSTE REIS VAN DE HEILIGE 
FRANCISCUS  

...Toen Franciscus, doodziek, in Nocera was, 
stuurden de bewoners van Assisi een officiële 
delegatie om hem op te halen... 
(Tweede levensbeschrijving van Thomas van 
Celano) 

  De plaatsen van Franciscus:
41 	 Kerk van Satriano 
42 	 Nocera Umbra 
43 	 La Romita
44 	 Bagnara di Nocera Umbra

 Valfabbrica - Ripa (variant van de excursie) 

Lengte: 	 10,5 km
Hoogteverschil: 	 + 90 / - 50 m
Moeilijkheidsgraad: 	 gemakkelijk 

 Ripa - Perugia (variant van de excursie)  

Lengte: 	 16,5 km
Hoogteverschil: 	 + 320 / - 170 m
Moeilijkheidsgraad: 	 medium

FRANCISCUS IN PERUGIA 

“Wat verwachten jullie dan anders van mij? 
Eens zal ik toch immers in heel de wereld als 
een vorst geëerd worden!” (Verhaal van de drie 
gezellen, hst II, n.4- F.1398)

Perugia

  De plaatsen van Franciscus:
14 	 Kerk van San Francesco al Prato 
15 	 Klooster van Monteripido 
16 	 Kerk van San Francesco delle Donne 
17 	 Prigione del Sopramuro (gevangenis) 
18 	 Ter herinnering aan de veldslag van 

Collestrada 

 Perugia - Assisi (variant van de excursie)  

Lengte: 	 27 km
Hoogteverschil: 	 + 350 / - 355 m
Moeilijkheidsgraad: 	 medium

DE VOLMAAKTE VREUGDE 

...Toen Franciscus op een keer met broeder 
Leo onderweg was van Perugia naar Santa 
Maria degli Angeli, legde de heilige broeder 
zijn metgezel uit waarin de volmaakte vreugde 
bestaat” (Fioretti – 492) 

Bastia Umbra (Pg)

  De plaatsen van Franciscus:
19 	 Kerk van San Paolo delle Abbadesse 

Bastia Umbria (Pg) Frazione Ospedalicchio
 

  De plaatsen van Franciscus:
20 	 Kapel van de Madonna del Rosario 

 Assisi - Foligno 

Lengte: 	 20 km
Hoogteverschil: 	 + 504 / - 372 m
Moeilijkheidsgraad: 	 gemakkelijk 

 Assisi - Foligno (variant van de excursie) 

Lengte: 	 22 km
Hoogteverschil: 	 + 1080 / - 874 m
Moeilijkheidsgraad: 	 moeilijk

FRANCISCUS IN FOLIGNO 

“Franciscus stond dus op, tekende zich met 
het teken van het heilig kruis, zadelde zijn 
paard, besteeg het en reed haastig, een paar 
rollen laken meenemend om te verkopen, 
naar de stad Foligno. Daar verkocht hij, 
zoals gewoonlijk, al zijn koopwaar en met 
een beetje geluk ook het paard”.  (Eerste 
levensbeschrijving - Thomas van Celano, 333-
335) 

Spello (Pg)

  De plaatsen van Franciscus:
45 	 Kerk en klooster van de Heilige Hiëronymus 
46 	 Kerk van Sant’Andrea Apostolo 
47 	 Kerk en klooster van Santa Maria di 

Vallegloria 

Foligno - Cannara (Pg)

  De plaatsen van Franciscus:
48 	 Kerk van Sint-Franciscus  
49 	 Ter herinnering aan de Vogelpreek 

(Cannara) 

  Foligno - Trevi 

Lengte:  	 13 km
Hoogteverschil: 	 + 260 / - 90 m
Moeilijkheidsgraad: 	 gemakkelijk 

FRANCISCUS IN TREVI 

FRANCISCUS IN TREVI 
“...de heilige Franciscus zei hem in 
aanwezigheid van allen: Broeder ezel, blijf 
kalm en laat mij preken. En de ezel werd 
meteen rustig, legde zijn kop tussen zijn 
poten en bleef in grote stilte liggen...” (De 
Conformitate - Bartolomeo da Pisa) 

Trevi (Pg)

  De plaatsen van Franciscus:
50 	 Kerk van Sint-Franciscus 
51 	 Kerk van San Pietro in Bovara 
52 	 Kerk van S. Maria di Pietra Rossa

 Trevi - P oreta 

Lengte:  	 12,4 km
Hoogteverschil: 	 + 430 / - 470 m
Moeilijkheidsgraad: 	 medium

 P oreta - Spoleto 

Lengte:  	 15,9 km
Hoogteverschil: 	 + 520 / - 500 m
Moeilijkheidsgraad: 	 moeilijk

DE DROOM VAN DE HEILIGE FRANCISCUS 

Franciscus ging dus op weg en toen hij tot bij 
Spoleto gekomen was, begon hij zich wat ziek 
te voelen. Niettemin was het enige waarover 
hij zich zorg maakte zijn tocht. Toen hij daarna 
naar bed gegaan was en wat indommelde, 
hoorde hij half in slaap iemand hem vragen 
waarheen hij op weg was. 
En Franciscus vertelde wat hij van plan was. 
Toen stelde de ander hem de vraag: “Wie is 
eigenlijk in staat je meer te geven, de Heer of 
de knecht?” Hij antwoordde. “De Heer”. 
En de ander weer: “Waarom laat je de 
Heer dan in de steek voor de knecht en 
veronachtzaam je de Koning voor de 
onderdaan?” Toen vroeg Franciscus: “Wat wilt 
U dan dat ik doen zal, Heer?” En het antwoord 
van de Heer was: “Ga terug naar de streek 
waar je thuishoort. Daar zal je gezegd worden 
wat je te doen hebt. Want het droomgezicht 
dat je hebt gezien, moet je anders verstaan”. 
(Verhaal van de drie gezellen, hst. II): 

Spoleto (Pg)

  De plaatsen van Franciscus:
53 	 Monteluco
54 	 Klooster van Sint-Franciscus 
55 	 Kerk van San Sabino 
56 	 Kerk van Sant’Ansano 
57 	 Dom van Spoleto 

 Spoleto - Ceselli 

Lengte:  	 15,9 km
Hoogteverschil: 	 + 490 / - 680 m
Moeilijkheidsgraad: 	 moeilijk

FRANCISCUS IN SPOLETO 

Nil iucundius vidi valle mea spoletana 
(Ik heb nooit iets mooiers gezien dan mijn dal 
van Spoleto) San Francesco 

 Ceselli - Arr one 

Lengte:  	 14 km
Hoogteverschil: 	 + 130 / - 180 m
Moeilijkheidsgraad: 	 gemakkelijk 

FRANCISCUS EN DE NATUUR  

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, 
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 
(Zonnelied, Sint-Franciscus van Assisi)

Arrone (Tr)

  De plaatsen van Franciscus:
58 	 Ex-klooster van Sint-Franciscus

 Arr one - Piediluco 

Lengte:  	 13 km
Hoogteverschil: 	 + 180 / - 20 m
Moeilijkheidsgraad: 	 medium

Piediluco (Tr)

  De plaatsen van Franciscus:
59 	 Kerk van Sint-Franciscus 

 Piediluco - P oggio Bustone  
 (Umbrië - Latium) 

Lengte: 	 21 km
Hoogteverschil: 	 + 750 / - 450
Moeilijkheidsgraad: 	 moeilijk

FRANCISCUS IN POGGIO BUSTONE 

“Goedendag, lieve mensen!” 
Zo groette Franciscus volgens de overlevering 
de inwoners van Poggio Bustone toen hij voor 
het eerst in het dorp op de hellingen van de 
Apennijnen kwam. 
(Annales Minorum, seu Trium Ordinum a S. 
Francisco institutorum, L. Wadding, 1931) 

Poggio Bustone (Ri) 

  De plaatsen van Franciscus:
d 	 Beuk van Sint-Franciscus 
e 	 en heiligdom van Poggio Bustone 

 Arr one - Terni (variant van de excursie)  

Lengte: 	 14 km
Hoogteverschil: 	 + 262 / - 369 m
Moeilijkheidsgraad: 	 gemakkelijk 

FRANCISCUS IN TERNI 

«Hij had eenmaal tegen het volk van Terni 
gepreekt en de bisschop van de stad had 
aan het einde van de preek ten overstaan van 
iedereen een prijzend woord voor hem: “In 
dit laatste uur heeft God uw kerk verlicht met 
deze arme, onbetekenende, eenvoudige en 
ongeschoolde man. Daarom eren wij de Heer, 
omdat we weten dat hij dit met geen enkel 
ander volk heeft gedaan”. (II Cel., 141)

 Terni Str oncone Greccio  
  (variant van de excursie)  

Lengte: 	 23 km
Hoogteverschil: 	 + 1166 / - 683 m
Moeilijkheidsgraad: 	 moeilijk

FRANCISCUS IN GRECCIO

“Franciscus hield van de hermitage van 
Greccio, waar de broeders deugdzaam en arm 
zijn...”
(Leggenda Perugina, 34, in Fonti Francescane. 
Editio Minor, Assisi, Movimento Francescano, 
1986)

Terni / Stroncone / Greccio

  De plaatsen van Franciscus:
60 	 Kerk van Sint-Franciscus 
61 	 Kerk van San Cristoforo  
62 	 Kerk van Sint-Franciscus (Stroncone) 
63 	 Klooster van Sint-Franciscus (Stroncone)  
64 	 Kerk van San Valentino 
65 	 Pad van de Martelaren van Marokko  
f  	Hermitage van Greccio 

 Franciscaanse  
 Pr otomartyrs Walk 

Lengte: 	 c.ca 90 km
Tappe: 	 6  (Terni, Stroncone, Cesi, 
Calvi dell’Umbria, Narni, San Gemini)
Moeilijkheidsgraad: 	 medium

Het pad van de Franciscaanse Protomartyrs is 
een pelgrimstocht in de provincie Terni langs 
de geboorteplaatsen van de martelaren van 
Marokko en de belangrijkste plaatsen waar 
Sint-Franciscus is geweest. Voor kaarten en 
informatie www.camminoprotomartiri.it

 Het Rieti-dal (Latium) 

In het Heilige Rieti-dal zijn vele plekken te 
vinden waar Sint-Franciscus is geweest.  De 
hermitage van Greccio, het heiligdom van 
Fontecolombo, het heiligdom van La Foresta, 
de tempel van de Terminillo, de beuk van 
Sint-Franciscus zijn slechts enkele van de 
bekendste plekken. Voor degenen die deze 
plaatsen willen aandoen, is het aanbevolen om 
naar de website van de APT van Rieti te gaan 
www.camminodifrancesco.it 

Rieti

  De plaatsen van Franciscus:
f 	 Hermitage van Greccio 
g 	 Heiligdom van Fontecolombo 
h 	 Heiligdom van La Foresta 
i 	 Tempel van Terminillo 

 Rieti - Rome 

De tocht gaat verder met de laatste 100 km 
naar Rome die het Rieti-dal met het graf van 
Petrus in Rome verbinden via de oude ‘Via del 
Sale’ (zoutroute). 
Ga voor informatie over de routes naar de 
website www.camminodifrancesco.it 

Opmerking: Alle informatie in deze uitgave wordt te goeder trouw 
verstrekt op basis van de informatie in het bezit van de Regio Umbrië 
en alle moeite is gedaan om de nauwkeurigheid te garanderen. 
Alvorens de vakantie te boeken is het echter aanbevolen om de 
exactheid van de informatie te controleren. De Regio Umbrië is niet 
aansprakelijk voor schade, ongemak en nalatigheid als gevolg van 
nieuwsberichten in deze uitgave.  Bedenk dat voor een veilige en 
verantwoorde wandeling altijd wandelkaarten nodig zijn.  
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Na een dag wandelen zijn er vele slaap- en 
eetgelegenheden. 

Het besluit ligt bij u, wat u lekker vind en wat u nodig 
hebt. In het deel ‘Gastvrijheid’ van de website www.
viadifrancesco.it vindt u een ruime keuze voor elke 
smaak en voor elk budget: vakantieboerderijen, 
hotels, B&B, kamerverhuur en vele andere soorten 
accommodaties. 

De eenvoudige ontvangst voor bedevaartgangers staat 
nog in de kinderschoenen. Het gaat om structuren en 
gebouwen die door instellingen, overheidsinstanties, 
particuliere en religieuze instanties aan pelgrims met een 
geldig pelgrimspaspoort ter beschikking worden gesteld.  
Als u een lijst wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail 
naar info@viadifrancesco.it 

U kunt ook bij één van de gespecialiseerde 
accommodaties reserveren. Neem voor informatie 
contact op met het consortium ‘Umbria and Francesco’s 
Ways’, website: www.umbriafrancescosways.eu 
mail: info@umbriafrancescosways.eu 

Gastvrijheid
De tocht kan ook met de fiets worden afgelegd 
en is verdeeld in 16 etappes voor een totaal 
van 296 kilometer. 

De fietsvariant van De weg van Franciscus kan met een 
gewone of hybride-fiets worden afgelegd en bestaat uit 8 
etappes op een bijna volledig geasfalteerde ondergrond 
(behalve een kort stuk bij Pieve dei Saddi), voor een 
totaal van 296 kilometer.  Goed getrainde atleten kunnen 
meerdere etappes samenvoegen om het aantal stukken 
te reduceren. 

Hieronder volgen alle etappes: 
Citerna – Pietralunga – 46,3 km 
Pietralunga – Gubbio – 26,8 km 
Gubbio – Perugia – 64,8 km 
Perugia – Assisi – 29,7 km 
Assisi – Trevi – 36,5 km 
Trevi – Monteluco – 30 km 
Monteluco – Scheggino – 31 km 
Scheggino – Piediluco – 31 km 

Voor meer informatie www.viadifrancesco.it of 
neem contact met ons op via: www.facebook.com/
viadifrancesco 

De weg 
van Franciscus  
op de fiets 

Op de weg van Franciscus ontmoet u de 
mensen uit Umbrië die het liefst in kleine 
gemeenschappen leven en die trots zijn 
op hun welvarende streek vol verhalen en 
smaken waar authentieke en heilige waarden 
zoals vriendschap en gastvrijheid nog iets 
betekenen. 

Juist deze personen hebben met hun werk op de velden 
door de eeuwen heen meegewerkt aan de vorming 
van een landschap die een ideale symbiose vormt 
tussen natuur en cultuur. Help ook mee dit landschap 
te beschermen door de voorkeur te geven aan lokale 
producten die met de geschiedenis van de plaatsen 
verbonden zijn. Op deze manier helpt u de producenten, 
beschermt u het milieu (lokaal geproduceerd voedsel 
veroorzaakt minder vervuiling) en helpt u om de 
eetcultuur levend te houden. Elk product heeft een lange 
geschiedenis die u met de boeren en schaapsherders 
langs de route moet ontdekken. U zult zien dat het 
lekkerder smaakt. 

‘Umbria & Francesco’s Ways heeft het ‘Menu van de 
pelgrim’ samengesteld dat volledig uit lokale producten 
bestaat met respect voor het milieu en de wijn- en 
gastronomiespecialiteiten van Umbrië. Ga voor meer 
informatie naar www.umbriafrancescosways.eu/menu-
pellegrino 

Als u nieuwsgierig bent naar de eetcultuur in Umbrië en 
naar de streekproducten, stuur dan een e-mail naar  
info@viadifrancesco.it. Wij zijn er om u te helpen. 

De 
voedselgeme enschappen 

Het pelgrimspaspoort is het reisdocument 
van de pelgrim op zijn tocht in de voetsporen 
van Sint-Franciscus van Assisi en dient 
ervoor om hem van elke andere reiziger te 
onderscheiden. 

Na elke etappe worden er de data en de stempels  
van de eet- en slaapgelegenheden op aangebracht. 
Het paspoort wordt afgegeven door een religieuze 
instantie die verantwoordelijk is voor de inhoud en dus 
moet er op verantwoorde en correcte wijze gebruik van 
worden gemaakt. Degenen die Assisi hebben bereikt 
door de laatste 100 km te voet af te leggen (200 km 
op de fiets of te paard) mogen het ‘Testimonium Viae 
Francisci’ aanvragen, het officiële certificaat dat getuigt 
dat de pelgrimstocht is voltooid. Om het ‘Testimonium 
Viae Francisci’ te verkrijgen dient u persoonlijk het 
pelgrimspaspoort te tonen bij het Statio Peregrinorum,  
in de Sacro Convento van Assisi, 

Voor de aanvraag van het pelgrimspaspoort en voor 
de plaatsen waar het Testimonium Viae Francisci kan 
worden afgehaald, nodigen wij u uit om de pagina ‘De 
weg van Franciscus’ te bezoeken op de website 

www.viadifrancesco.it of contact met ons op te nemen 
via www.facebook.com/viadifrancesco 

Pelgrimspaspoort
en Testimonium 

De 
weg van 
Franciscus
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Hoe is  
Umbrië 
te bereiken 
Umbrië, het groene hart van Italië, bevindt  
zich in het midden van Italië en grenst aan 
Toscane, Marche en Latium. De centrale 
positie maakt dat het met elk middel 
gemakkelijk te bereiken is: 

Met het vliegtuig: 
—	Vliegveld San Francesco: Perugia www.airport.umbria.

it (15 km) 
—	Vliegveld Raffaello Sanzio: Ancona www.ancona-

airport.com (125 km) 
—	Vliegveld Amerigo Vespucci: Florence www.aeroporto.

firenze.it (168 km) 
—	Vliegvelden Fiumicino en Ciampino: Rome www.adr.it 

(200 km) 
—	Vliegveld Galileo Galilei: Pisa www.pisa-airport.com 

(258 km) 

Met de auto: 
—	Uitrit snelweg A1 Florence – Rome 
—	Uitrit snelweg A14 Taranto – Bologna: 
—	Superstrada E45 Cesena - Orte 

Met de trein: 
—	Ferrovie dello Stato - Trenitalia www.trenitalia.com 

Met de bus: 
De belangrijkste steden van Umbrië hebben dagelijkse 
en wekelijkse verbindingen van en naar de overige regio’s 
van Italië. Indien u informatie over de verbindingen met 
uw woonplaats wilt ontvangen, neem dan contact met 
ons op via info@viadifrancesco.it 

De 
weg van 
Franciscus

Umbrië heeft met zijn paden over bergen en 
dalen, stiltes en geluiden, licht en schaduw de 
essentie van pelgrims- en voettochten in zich. 

Naast De weg van Franciscus zijn er andere belangrijke 
Franciscaanse paden. Als u meer informatie wilt over de 
paden in Umbrië, schrijf ons dan op info@viadifrancesco.
it Ten slotte is er sinds een aantal jaren het ‘Pad van 
de martelaren van Marokko ‘ om de heilige martelaren 
van Marokko te eren. Het pad begint in Terni en loopt 
door de geboortesteden van de martelaren: Stroncone, 
Cesi, Calvi dell’Umbria, Narni en San Gemini. De route 
heeft 6 aanbevolen routes met tussenliggende etappes 
zodat ze naar wens door de pelgrim kunnen worden 
aangepast. Bezoek voor informatie de link:www.
camminoprotomartiri.it

Bezoek voor informatie over wandelingen en voettochten 
in Umbrië de website www.umbriatourism.it

De paden  
in Umbrië

Op slechts enige afstand van de eenzame 
hermitages in de middeleeuwse steden, op 
de wegen tussen de vlakten en de bergen, 
in een landschap van bomen, rotsen en 
kronkelige rivieren, verkondigde Franciscus 
van Assisi zijn liefde voor de natuur en haar 
schepselen op zoek naar vrede en eendracht 
onder de mensen. Heel Umbrië is vol van 
Sint-Franciscus. 

De Basiliek van Sint-Franciscus van Assisi met de 
fresco’s van Giotto en Cimabue bevindt zich op 
de helft van de wandeling, maar ‘De weg van Sint-
Franciscus’ is een reis door de geschiedenis van Italië 
die u het oude verleden laten zien dat in vele musea, 
kunstgalerijen, gebouwen en pleinen rondom de oude 
centra bewaard is gebleven. 

Ga naar www.viadifrancesco.it of neem contact met 
ons op via www.facebook.com/viadifrancesco om 
de streek te ontdekken waarmee Franciscus en zijn 
religieuze beweging onverbrekelijk verbonden zijn. 

Uw voettocht op de Weg van Franciscus in Umbrië 
wordt een manier om de mensen, de monumenten en 
de kunstwerken uit de streek van de Kleine arme van 
Assisi te leren kennen. 

Bezienswaar digheden 
Evenementen

Eén pad om Assisi te bereiken in de 
voetsporen van Sint-Franciscus van Assisi 
vanuit het noorden (La Verna) of vanuit het 
zuiden ( Greccio), of één route van La Verna 
tot Assisi en van daaruit naar Rome: dat is 
De weg van Franciscus. 

Een tocht van meer dan 270 km door het 
groene hart van Italië met als einddoel Assisi 
waar dankzij Sint-Franciscus een nog steeds 
actueel samenlevingsmodel tussen de mens 
en de schepping is ontstaan.

De weg van Franciscus is een pelgrimstocht 
die is gebaseerd op het respect voor de 
natuur, de kunst, de geschiedenis en de 
tradities van Italië, waar de reizigers, de 
kleine gemeenschappen van Umbrië en de 
natuur in harmonie samenleven. Hier vindt u 
een beschrijving van de route door Umbrië 
van De weg van Franciscus en nuttige 
aanwijzingen om de wandeling voort te 
zetten in Latium en Toscane.

Schrijf naar het e-mailadres info@
viadifrancesco.it om kaarten, gps-
coördinaten of informatie aan te vragen.

Doe uw rugzak om, maak de schoenveters 
vast, want de wandeling wordt tenslotte door 
de wandelaars gemaakt.

De  
weg van  
Franciscus

www.viadifrancesco.it www.umbriatourism.it

La Via
di Roma

La Via Francigena
di San Francesco

Seguici su:

De weg van Franciscus altijd bij u
Download de App ‘ De weg van Franciscus’ en vind informatie, tips en routes. 
Alles met één download! De App kan gratis worden gedownload in het Italiaans 
en Engels voor iOS- en Android-apparaten.
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